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 We doen het goed en het kan zelfs nog beter 

We kunnen als leden van de Lions Club Bronckhorst met voldoening terugkijken op de jaren 

sinds de oprichting van onze club in 2008. Al vanaf de oprichting wordt de slogan “Lef en 

Creativiteit” eer aangedaan. Twee mede-oprichters zijn helaas niet meer onder ons, maar 

het zou zo maar kunnen dat ze op een wolkje af en toe nog eens tevreden en trots naar ons 

kijken. 

We hebben met elkaar gebrainstormd wat we allemaal willen en kunnen. Veel daarvan 

hebben we uitgevoerd, meestal met succes en soms met een leermoment. Jaarlijks 

terugkerende, maar ook incidentele acties waarmee we telkens een mooi bedrag bij elkaar 

brachten en daar inmiddels vele stichtingen, die het beste met hun medemens voor hebben, 

een financiële ondersteuning mogen geven.  Laten we daar vooral mee doorgaan. De 

pubquizen trekken telkens enthousiaste deelnemers en het mosseldiner leverde ook een 

mooie bijdrage op en ik heb vertrouwen in de opvolger daarvan, het Potluckdiner. De tulpen, 

met een gestaag stijgende opbrengst, handhaven we ook in het komende jaar met de 

kanttekening dat we de verkopers wel enthousiast moeten houden. “Leuren” tot ’s middags 

vier uur moeten we zien te vermijden. 

Echter, de wereld verandert voortdurend. En niet altijd ten goede. Het lijkt wel of oorlogen 

en natuurrampen, wereldwijd, met bijbehorende hongersnood, ziektes en andere menselijke 

ellende elkaar steeds sneller opvolgen. Vele kinderen zijn van onderwijs verstoken en 

mensenrechten worden met voeten getreden. 

Niet alleen ver weg, ook dichtbij hebben hele groepen mensen het moeilijk. Kunnen de 

eindjes niet meer aan elkaar knopen, schulden stapelen op, de gang naar de voedselbank 

wordt onvermijdelijk en kinderen gaan zonder ontbijt en lunchtrommeltje naar school. Niet 

alleen binnen de bebouwde kom, ook op het platteland weten sommigen zich geen raad 

meer en zien hun toekomstdroom aan flarden gaan. 

 



Kortom, op onze lauweren rusten is geen optie. We moeten doorgaan met alle goede dingen 

die we al vijftien jaar doen en nog meer de koppen bij elkaar steken wat we nog beter 

kunnen doen. Geld genereren is mooi om hier en daar financiële ondersteuning te bieden, 

dat kost ons ook fysieke inspanning en laten we dat vooral blijven doen.  

Maar er zijn nog talloze instanties en initiatieven waar we zonder geld toch nog veel meer 

mensen kunnen helpen en een meer menswaardig bestaan kunnen bieden. En daarvoor 

hebben we de commissie immaterieel die al een flink aantal jaren mooie dingen doet en 

daarvoor van tijd tot tijd alle leden weet te enthousiasmeren. Die commissie hoeft niet 

groter te worden maar kan in gestructureerde vorm wel meer taken aan. Zo spoedig 

mogelijk doelen vaststellen en per doel een kartrekker benoemen. In de commissie-indeling 

staat een overzicht van bestaande en mogelijk nieuwe initiatieven.  

Een ander heet hangijzer is de aarde die we met z’n allen delen. We kunnen inmiddels niet 

meer ontkennen dat er op veel plaatsen uitputting plaatsvindt, een zeespiegelstijging te 

verwachten is, luchtvervuiling, oplopend drinkwater tekort, overbevolking en ga zo nog maar 

even door. Hoe willen we deze aarde doorgeven aan de volgende generaties. Dat onderwerp 

mag ons niet onberoerd laten. Grote uitdagingen die ons clubje overstijgen, maar “verbeter 

de wereld, begin bij jezelf”. Voldoende aanleidingen om de commissie Duurzaamheid in het 

leven te roepen. Overwegend een solo actie van één lid, maar dat gaan we sterk uitbreiden. 

Ideeën genoeg en de volle steun van het bestuur. Met meerdere leden zal deze commissie 

een belangrijke rol gaan spelen.  

En dan nog een onderwerp dat me al een tijdje bezig houdt. De afgelopen paar jaar zijn we 

heel serieus bezig geweest met procedures en allerlei regelementen. Was vaak niet leuk 

maar onvermijdelijk. Complimenten voor de leden die zich daar zo voor inspanden om het 

goed in de rails te zetten. Niet iets waarvoor de meesten van ons lid van de club zijn 

geworden. Naast alle goede doelen waar we met veel enthousiasme ons voor blijven 

inspannen mag het ook wel eens weer wat luchtiger worden. Met grappen en grollen de 

winter door rollen. Dat vergt inspanning van onze tailtwister, maar die kan dat niet alleen. 

Assistentie van een “running mate” is gewenst en de beste kandidaat daarvoor moet nog 

gevonden worden.  

Vol goede moed en enthousiasme het nieuwe verenigingsjaar tegemoet. 

Met vriendelijke groet 

Aart Steenbergen 

 

 

 

 


